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€Ly De Ontmoeting

Protestantse gemeente te Terneuzen
NIEUWSBRIEF zondag 25 januari 2026
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Heilig Avondmaal Kleur Groen
Voorganger Ds. Willem Peene Organist Peter Simons
Ouderling Thea Verlinde Koster Arjan Vink
Diakenen Frank Steenbergen, Ann Stuij, Karel  Lector Ann Stuij
Herrebout, Frans van Dixhoorn
Technici Ronald Hermans, Bram Jansen Schriftlezing  Mattheus 8: 18-29
Collectes Twee collectes bij de uitgang: 1. Diaconie HA Stille Hulp stadsgenoten

2. PKN Jonge generaties - Nederland - Bijbelspellen die jongeren uitdagen

Vandaag gaan de bloemen met een groet namens ons allen naar
Dhr. en mevr. Geert en Corrie Nijhuis-Wissel, .... Een kaartje is welkom.

Diaconale collecte - 2 eindcollectes bij de uitgang

1e eindcollecte; stille hulp voor stadsgenoten

Stille hulp wordt er gegeven aan mensen uit onze gemeente, maar ook aan mensen met een hulpvraag
buiten onze kerkelijke gemeente, de drempel om aan te kloppen bij de diaconie of de onbekendheid
hiervan voor particulieren is hoog. We onderhouden contacten met Aan-Z, schuldhulpmaatje, het leger
des Heils en andere kerkelijke gemeenten, via hen krijgen we regelmatig hulpvragen binnenkrijgen die
we kunnen ondersteunen met het geld uit deze collectes.

2e eindcollecte; PKN; jonge generaties; spellen

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk en
wordt rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld.

Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een
speelse en ontspannen manier met geloof in aanraking komen.

KAST-OPRUIM-ACTIE Voedselbankproject en RIJST inzamelen met 1 maand verlengd

In de maand januari en februari is er een KAST-OPRUIM-ACTIE van het voedselbankproject.
Overgebleven producten van het kerstpakket of producten in uw kast die u eigenlijk nooit gebruikt, die
nog net niet of al over de datum zijn. Veel producten die over de datum zijn, zijn nog prima te gebruiken
‘ten minste houdbaar tot’ (THT). De houdbaarheidsdatum is van toepassing zolang de verpakking niet
geopend is. Loop uw kasten eens na en neem deze producten mee. U kunt ze inleveren beneden in de
hal. Begin het nieuwe jaar met een opgeruimde kast! Alvast bedankt.

Staat er niets meer in uw kast? Neem een extra pak RIJST mee naar de kerk, deze actie loopt ook nog.

Actie Kerkbalans 2026

Met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN" is de jaarlijkse actieperiode actie
Kerkbalans weer gestart. Door het hele land vragen de plaatselijke kerken ook voor dit jaar weer aan
hun leden om een financiéle bijdrage.

In de week van 14 januari t/m 25 januari wordt of is er door gemeenteleden die meehelpen aan het
welslagen van de actie een enveloppe voor de actie Kerkbalans 2026 bij u afgegeven. Doet u dit jaar ook
weer mee?

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vdér donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl
Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio



De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Doe mee aan actie Kerkbalans
2026 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 2 t/m 6 februari of eerder komt men
het formulier ook weer bij u ophalen of kunt u het afgeven bij uw sectie coérdinator/Kerkbalans-
gemeentelid of in de brievenbus doen bij de kerk. We willen u bij dezen vast hartelijk bedanken voor uw
bijdrage! Het College van Kerkrentmeesters van de PGTerneuzen

Spaardoel van de kinderen.

Het nieuwe spaardoel is bekend! We gaan onze buren helpen met de aanschaf van een nieuwe wipkip.

We hebben aan Speeltuinvereniging Oranjekwartier goede buren, we mogen regelmatig gratis van hun faciliteiten
gebruik maken en we zijn blij dat wij op deze manier iets terug kunnen doen. De aanschaf van de wipkip is €1321,-
Omzien naar elkaar, samen spelen in de buurt, spaart u ook weer mee?! Achterin de kerk staat het bekende kistje
voor donaties.

Interieurwerkgroep - voortgang van de herinrichting

Afgelopen week is hard gewerkt aan de herinrichting/decoratie van de benedenzalen. Schilderwerk, behang en
gordijnen zijn volgens planning afgewerkt. Alleen was er een tegenvaller met de tafels. Er waren problemen bij de
toeleverancier waardoor de tafels vertraagd worden geleverd. De nieuwe levering staat nu gepland voor
donderdag 29 januari.

Verder hebben we besloten om de consistorie te voorzien van een systeemplafond. Samen met de nieuwe
gordijnen moet dit de akoestiek van de ruimte verbeteren. Het plaatsen van het plafond wordt in de komende
weken uitgevoerd. Komen jullie bij het koffiedrinken van 1 februari de nieuwe inrichting ervaren. Namens de
werkgroep, Chris Ollebek.

Koffiedrinken vrijdag 30 januari in de Elimkerk
Vrijdagmorgen 30 januari drinken we weer samen koffie in de Elimkerk. Komt u ook? U bent vanaf 10 uur van
harte welkom. Graag tot dan. Corrine en Corrie.

Samen aan de slag voor een fris gebouw — doe je mee?

Onze kerk kan af en toe wel een frisse oppepper gebruiken. Het aantal werkuren van onze interieurverzorgster is
daarvoor zeker niet toereikend. Daarom starten wij met een maandelijkse schoonmaakronde op
zaterdagochtend. De eerste schoonmaaksessie is a.s. zaterdag 31 januari om 9.00 uur. ledereen die wil helpen,
kan zonder aanmelding gewoon binnenlopen.

Afhankelijk van de opkomst, schalen af naar eens per twee maanden. Met de enthousiastelingen maken we de
ruimtes weer fris, zodat iedereen er prettig gebruik van kan blijven maken.

Neem een emmertje en een doekje mee om een uurtje (of twee) mee poetsen. Elk uurtje is welkom! Voor
verdere schoonmaakmiddelen wordt gezorgd. Gezellig, laagdrempelig en samen zo gedaan.

Tussendoor of na afloop drinken we gezellig samen een kop koffie met iets lekkers erbij. Een mooi moment om
even bij te praten en elkaar beter te leren kennen.

Kom gewoon langs, zonder aanmelden. Sluit je aan. ledere extra hand maakt het werk lichter, je bent van harte
welkom! Groeten van Carin Willemse en Nicole Bakker

Gezocht: mensen die graag zingen voor de (liturgische) zanggroep

Het afgelopen jaar is er regelmatig gebruik gemaakt van de liturgische zanggroep tijdens diensten. We zingen
liederen meerstemmig en/of die wat lastiger te zingen zijn, maar wel goed passen in de dienst.

Tot op heden werd de zangroep samengesteld uit mensen van wie bekend is dat ze graag zingen.

Om ook in 2026 de (liturgische) zanggroep te kunnen inzetten, is het goed om iedereen de kans te geven om op
deze manier mee te zingen in de dienst.

Voor de zanggroep-leden maken we een chat-groep aan in onze Appostel. Binnen deze chatgroep ontvang je een
melding als onze medewerking gewenst is. Je kan je dan aanmelden voor deze medewerking. We maken daar dan
oefen-afspraken en wisselen informatie uit.

Aanmelden: tamara@platteeuw.eu ; of cjsimons@zeelandnet.nl of cobi@sijbinga.nl

Zondag 1 feb.: Dhr. Gert Beunder, stagiair; collecte diaconie: Kerk in Actie: Noodhulp Zuid-Soedan - Noodhulp
voor vluchtelingen uit Soedan; na de dienst koffiedrinken
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