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NIEUWSBRIEF zondag 21 januari 2024

Afscheid en bevestiging ambtsdragers Kleur Rood
Voorganger Ds. Willem Peene Organist Peter Simons
Ouderling van dienst  Cor Verlinde Koster Jaap Buijze
Diaken Marjan Geertse en Rianne Dreves Lector Johan Legters
Technici van dienst Gerben Spijkers/Annemarie Schriftlezing Marcus 1: 16-20, Marcus 2:
Koppelaar, Christian Sijbinga 13-14, Johannes 1: 43-50
Collectes 1 De Luisterlijn 2 Kerk Uitgang: PKN Missionair Werk

De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. Joke Kind-van Loon, .... Post is natuurlijk ook welkom.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst vanmorgen nemen wij afscheid van ouderling Geert Dijkhuis. We zijn hem dankbaar en zeer
erkentelijk voor zijn inzet voor de gemeente.

We zijn ook blij en dankbaar dat er mensen bereid zijn gevonden om het werk in de kerkenraad voort te
zetten. Reina Hermans-Koning zal bevestigd worden tot ouderling en Gert-Jan Kolijn tot ouderling-
kerkrentmeester. Tot diakenen zullen bevestigd worden: Ann Douwe-Stuij, Fokko Haveman, Jolanda
Jasperse-Vos en Frank Steenbergen. Wij wensen hen en ons allen een goede en gezegende dienst toe!

ACTIE KERKBALANS 2024

Met als motto “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN” is de jaarlijkse actieperiode ‘actie
Kerkbalans’ gestart. Door het hele land vragen de plaatselijke kerken ook voor dit jaar weer aan hun
leden om een financiéle bijdrage. In de periode van 13 januari t/m 27 januari wordt er door
gemeenteleden die meehelpen aan het welslagen van de actie een enveloppe voor de actie Kerkbalans
2024 bij u afgegeven. Doet u dit jaar ook weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Doe mee aan actie Kerkbalans
2024 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de weken erna, tot en met de week van 5 februari
wordt het formulier ook weer bij u opgehaald of kunt u het afgeven bij de sectie-coordinator of in de
brievenbus van de kerk doen. We willen u bij dezen vast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Terneuzen

Raadsels van het leven

We krijgen er allemaal wel mee te maken: met de raadsels van het leven. De één meer en de ander
minder. De één is er ook meer mee bezig dan de ander. Maar raadsels van het leven zijn er. De grote
vragen in het wereldgebeuren, maar ook de dingen die vragen oproepen in ons eigen bestaan. Soms zijn
er ook heel diepe vragen. Bijvoorbeeld de vragen over verdriet en verlies. Daar is altijd al over
nagedacht. Door diepe denkers en standvastige gelovigen. Door twijfelaars en zoekers. Door geleerden
en gewone, eenvoudige mensen. Het zijn de vragen van iedereen. Ook in de bijbel gaat het over de
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houding tot deze raadsels van het leven. Op 24 januari staan we stil bij troost. Wat is het, wat helpt en
wat niet, waar vind je troost?

We zijn in november en december al een keer samengekomen en doen dat nu voor de derde keer. Je
kunt per keer beslissen of je mee wilt doen. Ook al ben je niet eerder geweest, dan ben je van harte
welkom. Woensdagmorgen om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.

ds. Willem Peene en Leontien de Muijnck

Koffiedrinken in de Ontmoeting, vrijdag 26 januari, vanaf 10 uur
Vrijdagmorgen 26 januari is er weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Vanaf 10 uur bent u van harte
welkom. Hartelijke groet en tot dan. Corrine en Corrie.

KORTE VIERING HEILIG AVONDMAAL.

Op donderdag 1 februari a.s. zal om 14.00 uur in de benedenzaal van de kerk een korte viering van het
Heilig Avondmaal plaatsvinden. Inloop is vanaf 13.30 uur. Wilt u deelnemen aan het avondmaal dan
kunt u zich opgeven bij: Ida Hangoor: 06 41739132.

Uitnodiging voor de aankomende Taizedienst te Hengstdijk op 25 januari a.s. 19.30 uur

We sluiten, als voorbereidingsgroep, aan bij de week van het gebed voor de eenheid 2024, met als
thema “ Heb God lief....en je naaste als jezelf “. De gelijkenis en de vraag van Jezus over de barmhartige
Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.

Vol verbijstering, onrust en biddend kijken we naar de berichten en beelden van het geweld in o.a.
Oekraine en Israél en Gaza. Zowel via de media als in ons eigen land en geloofsgemeenschap zien we
hoe dit verdeeldheid brengt. De wereldwijde demonstraties voor de ene of de andere partij, de politieke
discussies die oplaaien in ons eigen land en op sociale media. 'Hoe ben jij een naaste voor de ander nu “
... gebaseerd op de tekst van Lucas 10. Is actueler dan ooit. Alleen al om bovengenoemde redenen is het
goed om als christenen van verschillende kerken samen te bidden. Voor vrede en onderling begrip. Wij
als oecumenische voorbereidingsgroep Taizediensten willen hier graag aan meedoen.

De Week van gebed voor eenheid van christenen kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar
geleden al begon. Nog steeds zien we hoe belangrijk dit gebed is: ook de eenheid onder christenen is
niet vanzelfsprekend. Onze hoop is dat de gebedsweek van 2024 tot een extra stimulans voor
vruchtbare samenwerking tussen kerkelijke gemeenschappen mag leiden.

De voorbereidingsgroep, Reina Hermans Koning, Janny Meima, Ralf Grossert, Joop Basting en Cees Cosijn

Dank-Je-Wel Borrel vrijwilligers — komende vrijdag 26 januari 2024. Jij komt toch ook?

Dank je wel, we zijn blij met jou!!! Jouw werk voor de kerk is belangrijk, om je te bedanken organiseren we een
borrel. In een ontspannen sfeer kunnen we elkaar ontmoeten met verrassende hapjes en een drankje! Of je nu
jong bent of iets ouder, het zou tof zijn om jou te ontmoeten, want samen is het gezelliger.

Kies het tijdstip dat het beste past.

Locatie: wijkgemeente De Ontmoeting, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen

Tijdstip: 15:30 - 17:00 uur of 19:30 - 21:00 uur

We delen op de middag en de avond een leuke attentie uit voor de vrijwilligers. Je bent van harte welkom!
Voor info of vragen: Carla Kaijser, carlakaijser@planet.nl, Sandra Scheele marksandra@zeelandnet.nl

Oecumenische dienst in de Ontmoetingskerk

Zondag 28 januari staat in het teken van de oecumene. Er is een gezamenlijke dienst met de Emmaiis-
parochie. Het koor van de parochie verleent medewerking. We luisteren naar de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan. De dienst zal geleid worden door mevr. Dieleman en ds. Peene.

Zangavond Hoek op zaterdag 3 februari

Op zaterdag 3 februari is er in Hoek een zangavond met liederen uit diverse liedbundels te houden.
Begeleiding door Akko de Feijter. M.m.v. Connie van Hermon & Nannie Vrieswijk. Aanvang 19.30 uur —
Kerk open om 19.00 uur. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we met velen zijn om te zingen. U bent
van harte welkom




